
Bidden en collecteren 
‘In kerken is massaal gebeden en gecollecteerd 

voor vluchtelingen. Daardoor kunnen we 
wereldwijd vluchtelingen steunen.’ 

Evert-Jan Hazeleger, programmamanager 
Kerk in Actie

Themadiensten 
‘Een Iraakse vluchteling, christen, 

al geïntegreerd in Nederland vertelde 
hoe het was om te moeten vluchten 
en alles wat je hebt achter te laten.’ 

Lia van Bolhuis, Wildervank

Oproep aan gemeenteraad 
‘Wij zien het als onze plicht als samenleving om 
naast deze vluchtelingen te staan en te doen wat 

in ons vermogen ligt om hun lot te verlichten.’ 
Raad van Kerken Hoofddorp

(Welkomst)diensten met vluchtelingen
‘Onze boodschap is: we zien het. We weten het. 

Weet je welkom.’ 
Dominee Bert Schüssler, Grote Kerk Apeldoorn

Kleding- en goedereninzamelingen 
“We hebben een folder gestopt bij het laatste 

Kerkblad met de oproep om kleding af te 
leveren op de inzamelpunten.’ 

Peter Ehmen, Assen

Geldinzamelingsacties 
‘Kinderen sparen voor zwembadabonnementen 

voor vluchtelingenkinderen, zodat zij ook 
kunnen genieten van het zwembad.’ 

Co Geelkerken, voorzitter diaconie Montfoort

Vrijwilligersoproepen 
‘Veel mensen zagen de schrijnende 
beelden van vluchtelingen en wilden 
zich graag actief voor hen inzetten.’ 
Diaken Jaap Vermeijen, Protestantse 

Gemeente Waalwijk

Openstellen kerk
Binnen enkele dagen stonden honderd vrijwilligers 

paraat. ‘Wij bieden hier vooral warmte. Dat geldt 
voor de ko�  e, de thee en de manier waarop we 

de vluchtelingen benaderen.’ 
Diaken Kees van der Pol, Zaanstad

Organiseren activiteiten
‘Deze mensen hebben hier 

helemaal niks. Dus het idee was: 
een gezellig avondje. En niet alleen 
zij hebben het naar de zin; wij ook.’ 

Diaken Frans Baars, Marekerk 
De Meern

Begeleiding statushouders azc
‘Een Syrische vrouw kwam in Enschede naar de 

kerk. Via hulp van de diaconie heeft zij een woning 
gekregen en is aan de inrichting bijgedragen. 
Sinds een jaar is zij actief in de Kerkenraad.’

Protestantse Kerk Enschede

Gespreks- en informatieavonden
‘Er leefden veel praktische vragen: Hoe is de 
situatie van vluchtelingen? Wat betekent dit 
voor ons? Maar ik merkte dat iedereen ook 
graag de schouders eronder wilde zetten.’ 

Gonny de Boer, predikante Anloo

Samen in actie 
voor vluchtelingen


